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Het was weer erg heet deze zomer in Moldova. De
familie Lablonsckii,
hadden dringend water nodig. Ze verbouwen
watermeloenen (pepene), aardbeien en veel meer.
Groenten en fruit kunnen ze verkopen en ze voorzien
de armen ook er van. Wij zagen de kleine pepene
plantjes in het voorjaar in een kas op hun land staan.
Een bouwsel met daarover heen plastic. Inmiddels
krijgen de armen in de hele omgeving groenten en fruit.

vader en moeder met 10 kinderen

De watervoorziening zoals het was.

Een waterput met een opslagtank.
Anatol had een idee. Een pijp in
de grond laten slaan en water
oppompen. Ze hebben nu zoveel
water nodig. Bart start te een
project op school voor een water
installatie. Hij werd gesponserd.

Boven. De slangen door het veld om te
beregenen /bevloeien. Maar het hielp
niet. Het gewas verdroogde zo snel. Er
kwamen wel wat aardbeien af. Dat was
alles van zo’n groof
Rechts: vader kreeg een nieuw pak uit
Holland en moeder ook wat. Ze waren
er echt blij mee.

Alle kinderen helpen mee.
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Moldova.

Anatol kocht de buizen die in de grond gedraaid
moesten worden. Een groot bedrag. Voordat er
zuiver water boven kwa m moest het bedrijf
naar 100 meter diepte.

.

Er gaat ook wel eens iets kapot wat
gerepareerd moet worden. Of een
nieuwe. Richtingaanwijzers en wat er
allemaal aan vast zit.

Of een nieuwe uitlaat.




Bevestiging van Grigori tot diakon. Hij mag nu ook
voorgaan in de kerk. Inzegening door handopl egging van
vijf predikanten. Hij deed al veel in uitdeling van voedsel
enz. Het is gelukkig een taakverlichting voor Anatol.

# | Cadeautjes. Anatol lust graag drop.

De dag daarna naar Costel. Ze vonden
zo mooi dat er weer Hollanders
kwamen. Toen wij er in Mei waren zei
het zusje van Costel tegen ons dat ze
voor een fiets zou bidden. Dat had
Anatol niet vergeten. Costel heeft alle
aandacht. Zij niet. Ze huilde van
blijdschap. Anatol wachtte op Bart en
Mir om een wasmachine te kopen en te
geven.




Elena, de moeder van Costel, was zo ontzettend blij met de wasmachine. Nu kan ze de
verbanden voor Costel eerst uitwassen zodat ze hygiénisch zijn. Wij kunnen ons niet

voorstellen wat dit voor die mensen betekent. Nu danken ze G od voor zoveel goedheid.

Maar Anatol deed meer.

Elk jaar organiseert Anatol een Moldova Summer Camp voor kinderen en laat hen
kennis maken met het Evangelie. Hij organiseerde dat Costel, zijn moeder en zusje

ook konden komen. Dat was voor hen een groot feest. Nog nooit meegemaakt. Cost el
hoorde er helemaal bij.

Het zomerkamp was van 7 —11- aug 2017.
Wij van VHM hebben bijna alle kosten
gedragen. Ik zeg altijd tegen  Anatol als
hij vraagt of hij weer geld uit wil geven
voor een bepaald pr
nodige geld aan Jezus en Hij zal het je
geven."” Daar heeft
gemankeerd. Prachtige projecten.

g

h

Sponsors, uit Naam van Jezus: Hartelijk dank!
De volgende nieuwsbrief laat zien wat dit uitwerkt.




